Dinsdag 22 maart 2005 19.30u  -Boaz van Luijk-

Muziek

Stilte

Welkom

Zingen Psalm 22: 2, 3
Gebed

Lezen Psalm 22: 7-9
7. Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8. Allen die mij zien, bespotten mij,
ze schudden meewarig het hoofd:
9. “Wend je tot de HEER! Laat Hij je verlossen,
laat Hij je bevrijden, Hij houdt toch van je?”

Zingen Lied 194: 1, 2

Lezen Matteus 26: 14-16, 31-35
14. Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters
15. en zei: “Wat krijg ik van u als ik hem aan u uitlever?” Ze betaalden hem dertig
zilverstukken.
16. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.

31. Onderweg zei Jezus tegen hen: “Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er
staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen
uiteengedreven worden.”

32. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.”

33. Petrus zei daarop tegen hem: “Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!”

34. Jezus antwoordde hem: “Ik verzeker je: deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid
heeft, mij driemaal verloochenen.”

35. Petrus zei: “Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.” Alle
andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Zingen Lied 194: 5

Overdenking

14. Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot...
Judas, ook hij heeft gezien wat Jezus allemaal gedaan heeft. Ook hij heeft de uitspraken van Jezus
gehoord over wat er gebeuren gaat. Wat dacht Judas? We weten het niet, de bijbel zegt hier niets
over.

Judas, een van Jezus leerlingen, een van de twaalf. Jaren opgetrokken met Jezus. Jaren dichtbij
Jezus geweest. De wonderen gezien. De woorden gehoord. Judas, zou Hij er niets van begrepen
hebben?

Nu levert hij Jezus uit. Hij heeft de beslissing genomen. De knoop doorgehakt. De hogepriesters
betalen hem er dertig zilverstukken voor. En dan staat er:



16. Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid om hem uit te leveren.
Hij blijft daar dicht bij Jezus, zijn kans afwachten. Wacht tot hij in actie kan komen. Hij blijft daar
schijnheilig doen. Blijft naar Jezus luisteren. Praat met de andere leerlingen. Ze eten samen. Maar
hij is daar toch alleen. Alleen met zijn geheim. Alleen met zijn plannetje. Alleen met zijn leugen.
Een eenling in het gezelschap.

Petrus komen we ook zo tegen. Hij lijkt wel haast het tegenovergestelde van Judas:

35. Petrus zei: “Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.”
Ook in deze laatste dagen van Jezus’ leven komen we Petrus weer tegen zoals we hem kennen. Een
echte haantje de voorste, altijd als eerste met zijn mond. Hij staat daar ook zo in zijn eentje, voorop
wel te verstaan. Petrus gaat hier tegen Jezus in: Hij nooit! Eerst horen we hem al zeggen dat ook al
zou iedereen Jezus afvallen, hij nooit! Nee, hij is van een ander slag, hij zal bij Jezus blijven. Hij zal
in zijn eentje Jezus blijven volgen, waar Jezus ook heen gaat. Waar Jezus ook heengaat? Ja, want
Petrus zegt ook het volgende: Al zou ik met U sterven, verloochenen zal ik u nooit!

Petrus en Judas: wat een wereld van verschil.
Judas die daar stiekem Jezus wil verloochenen, Petrus die daar openbaar het tegendeel beweert!
Judas die Jezus afvalt, Petrus die dat nooit zou doen.

Allemaal grote woorden van Petrus, dat denken wij... wij weten wat er gebeurt. Wij weten hoe het
verhaal verder gaat. Wij weten of Petrus deze woorden van hem waarmaakt. Wij denken dan ook al
snel bij die grote woorden; weinig daden. Hij staat daar wel vooraan, maar dat zal hem bezuren!
Petrus praat zijn mond voorbij, hij zou moeten nadenken bij wat hij zegt.

Maar Petrus staat daar wel! Hij is gedreven. Hij spreekt van zijn liefde voor Jezus. Hij roept het als
het ware van de daken. Je hoort zijn geestdrift door de woorden heen. Hij nooit! Nooit van zijn
leven! Hij zal met Jezus sterven! Waar Jezus gaat, hij zal met Hem meegaan! Dat zijn misschien
woorden waar hij niet eerst lang over nagedacht heeft, maar wat een woorden! En wat een
enthousiasme!

Ik zal U nooit afvallen! Anderen misschien...

Als iedereen Jezus zou afvallen... dat is ook waar de verzen uit de psalm over gaan.

7. Maar ik ben een worm en geen mens,

door iedereen versmaad, bij het volk veracht.

8. Allen die mij zien, bespotten mij,

ze schudden meewarig het hoofd:
Versmaadt, verlaten. Jezus weet wat er komen gaat. Hij vindt het ons waard.
Hij weet wat Judas heeft gedaan. Hij weet dat Judas naar de hogepriesters is geweest. Hij weet van
de deal van Judas. Hij weet wat Petrus straks zal doen. Verloochend door een van zijn intiemste
volgelingen, verraden door iemand uit zijn eigen gevolg.

Hij weet van wat er komen gaat en vertelt het de leerlingen. Petrus roept eerst. En de andere
leerlingen?

35. ...Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.
Ook daarin zien we een contrast met Petrus. Is Petrus daar de eerste die pal staat voor zijn geloof,
voor zijn liefde voor Jezus, dan zien we dat de andere leerlingen Petrus meer volgen. Zij vallen hem
bij. Ja, Petrus die heeft gelijk, dat vinden wij ook. Ze zijn het er allemaal mee eens. Deze Petrus
stond ergens voor, hij zou door het vuur voor Jezus gaan. De leerlingen lijken hier meer op
trendvolgers. Met Petrus als trendsetter. Ja, zij zouden Jezus ook volgen. Maar ze lijken wat minder
vervult met die geestdrift van Petrus.



30 zilverstukken. Dat lijkt de prijs voor Jezus. Daar doet Judas het voor. 30 zilverstukken, dat is de
relatie met Jezus Judas waard. 30 zilverstukken.

Een leven. Petrus wil wel met Jezus sterven. Petrus vindt het zijn leven waard. Deze relatie met
Jezus mag Petrus zijn leven kosten. Hij wil alles op het spel zetten voor Jezus. Om Hem maar te
mogen volgen. Vol enthousiasme wil Hij Jezus alles geven.

En wij?

Wat is Jezus ons waard?

Muzikaal intermezzo
Gebed

Zingen Lied 202: 1, 2



